
    Als je een probleem hebt... 

 

 

Er over praten 

Als je een probleem hebt op school of thuis, is het goed daarover te praten en er niet 

mee te blijven lopen. 

Naar je luisteren 
Meestal is het zo, dat je eigen juf of meester goed naar jou kan luisteren en jou ook 

kan helpen bij het oplossen van het probleem. 

Moeilijke zaken 
Maar soms kan het zijn, dat je liever toch niet naar je eigen juf of meester gaat. 

Misschien is je probleem wel te geheim, of durf je er eigenlijk niet met de juf of 

meester over te praten. We denken aan moeilijke zaken zoals: 

- Kindermishandeling 

- Pesten 

- Chantage 

- Een moeilijke situatie thuis 

Er kan alleen iets aan je probleem veranderd worden, als je erover praat.  

Als je dat wilt, kun je een afspraak maken met: 

     

juf Daniëlle  of   juf Mariëlle 

Als je dat moeilijk vindt, of als we niet op school zijn, kun je ook een briefje in de 

brievenbus stoppen. De brievenbus hangt in de aula. Er staat op: Als je een 

probleem hebt...  

Je hoeft alleen maar je naam en je groep op het briefje te schrijven en met wie 

je graag een afspraak wilt maken. 


